
Graaft Oberingen 
haar eigen graf?
Uit betrouwbare bron heeft deze krant vernomen dat er een 
volksopstand is geweest in de Raänorese provincie 
Oberingen, waar men verklaart zich Turings grondgebied te 
vinden en als deelstaat van het hertogdom verder wil gaan.


Een jongeman genaamd ‘Leander van Lywen’ heeft zichzelf 
tot baron verklaard met pas herontdekte papieren die aan 
zouden tonen dat hij een nazaat is van de adelijke familie 
van der Wylen. Een onderzoek toont aan dat de heer van 
Lywen tot kortgeleden enkel werkzaam was als acoliet en 
grafgraver in het verlaten Fort Koperzicht.


Officiële berichtgeving door aanwezige partijen uit 
Oberingen moet nog volgen, maar wel spraken wij 
Walewein Nicolaaszoon, scribent aan de Kleine Raad van 
Turingen, die kortgeleden terugkeerde. Hij gaf aan 
enthousiast te zijn met deze voortgang in het gebied en 
prees de inzichten van de lokale Oberingers in het 
verenigen van Oberingen onder de mantel van de Hertog 
van Turingen.


De redactie heeft ten tijde van het drukken van deze 
courant van het hof van Raänor nog geen reactie ontvangen 
over de situatie in Oberingen.


Lees verder op volgende pagina.

Oberingen, nooit van gehoord!
Oberingen is een afgelegen en onherbergzaam gebied ten 
westen van de Baronie Raänor. Het ligt tussen de grote 
rivieren de Orm in het noorden en de Stroom in het zuiden. 
In het oosten wordt het gebied begrensd door de riviertak 
die de Orm met de Stroom verbindt.
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Piraten gesignaleerd!
De situatie in de Benito’s Baai lijkt ook 
weer te verslechteren. Enkele jaren 
terug heeft een grote opstand onder de 
beestlingslaven gezorgd voor een 
periode van chaos, maar een nieuwe 
kapitein lijkt de positie van voormalig 
slavenhouder Non Du Jacques te hebben 
overgenomen. Wie dit precies is weten 
we nog niet. Wel is duidelijk dat de 
ketens opnieuw klaargelegd worden voor 
de overgebleven beestlingen in de baai 
en er actief strooptochten ondernomen 
worden om nieuwe beestlingen in 
kettingen te leggen. Vooral de 
noordelijke kust onder Zilvermaan lijkt 
in trek, waar kleine dorpen van felines 
leeg aangetroffen worden na nachtelijke 
strooptochten. 


Gehoopt werd dat de invallen in Benito’s 
Baai door de marine van Turingen, onder 
leiding van gouden ridder Ingrid van 
Arlingen, een einde zou brengen aan de 
piraterij in de Oosterzee. 


Na enkele jaren van rust lijkt een nieuwe 
generatie van piratenkapiteins het roer 
gevonden te hebben die de zeeën 
onveilig maken met hun strooptochten. 
Hun namen zijn niet bekend, maar er 
gaan geruchten rond over een zekere 
Mira de Meedogenloze, die de nieuwe 
kapitein zou zijn  van de ‘Stingray’, het 
schip van voormalig kapitein Wraith 
Areth.
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Chaos in Oberingen
Door onze journalist Brakk


Wie aan Oberingen denkt, denkt niet direct aan spanning 
en sensatie (als er al überhaupt aan Oberingen gedacht 
wordt). De verbazing van deze journalist is dan ook groot 
als bij aankomst bij de Oude Potstal, het gemeentehuis van 
Oberingen, blijkt dat het gebied al weken in chaos verkeert. 
Volgens een verzamelde groep reizigers zou er al zeker 
twee weken geen post zijn geleverd en lag het werk van de 
ambtenaren op zijn gat. Daarbij komt nog een muur vól 
vermiste personen: wat heeft in Oberingen plaatsgevonden?


Een rondvraag bij de reizigers levert een aantal 
verontrustende antwoorden op. Er wordt gesproken over 
een ‘droomwereld’, een ‘Unseelie’ en een ‘droombeest’ dat 
zou zijn opgegeten. Een eenduidig antwoord krijg ik niet. 
“Wezens komen af op een soep met angst” en over de 
genoemde droomwereld: “…daar is heel veel gebeurd. Ik 
weet het ook niet allemaal.” aldus getuige Stopnar. 


Fenna Houtman, kantinemedewerker in de Oude Postal, is 
het allemaal nog aan het verwerken. Ze spreekt over 
allemaal rare kleuren en wezens en over een ‘Unseelie’ die 
aan stukken zou zijn gescheurd. “En toen waren we weer 
terug, het was echt heel raar.” Getuige Brak zegt zich nog 
steeds vervelend te voelen na de afgelopen twee weken (of 
één avond, dat wordt niet duidelijk) en vat het als volgt 
samen: ‘’Je moest erbij zijn.”


Hoewel wat er precies is gebeurd een raadsel blijft voor 
deze journalist, is één ding overduidelijk. Er moet een 
beslissing worden genomen over de toekomst van 
Oberingen. Wat is de beste koers van actie voor Oberingen 
om een herhaling van de onrust van de afgelopen tijd te 
voorkomen in de toekomst? Verscheidene partijen met elk 
hun eigen belang hebben zich verzameld bij de Oude 
Potstal om een besluit te nemen. Zal er sprake zijn van een 
vrij Oberingen? 


Tussen Raänorese en Turingse troepen is een tweestrijd 
gaande waarvan Oberingen het slachtoffer lijkt te worden. 
Er is al veel gevochten en verloren. Getuige Adelbrecht 
benadrukt dat Oberingen nu hulp moet krijgen. Er zijn 
maar weinig grondstoffen. Maar: “Ze moeten het vooral zelf 
beslissen.” Gevraagd naar zijn mening over de toekomst 
van Oberingen, antwoordt getuige Meric: “Mijn mening 
doet er niet toe.” Raänorese Majoor Op het Hof wil zijn 
mening wel delen. Hij wil alles behalve oorlog en zet in op 
een goede handelsrelatie met een vrij Oberingen. Turingse 
Zilveren Ridder van Achtstemaal wil deze journalist geen 
toegang verschaffen tot de onderhandelingen. Turingen ziet 
Oberingen echter als onderdeel van hun gebied. Ze kunnen 
wel bescherming bieden, maar innen ook belasting. 
Leander van der Wylen komt ook opdagen voor de 
onderhandelingen. Voeg daarbij Ulrik toe als leider van de 
Oberingse militie en de onderhandelingstafel is compleet. 
Omstanders wordt gevraagd tot een advies te komen.

Naar hun mening biedt Turingen zekerheid. Raänor biedt 
dit niet als er gevaar dreigt. De Oberingse militie kan alles 
aan op het niveau van bandieten en huurlingen, maar kan 
het leger van Raänor niet stoppen indien nodig.


Het komt tot een stemming. Als dit echter ook niet tot een 
resultaat leidt, geeft Ulrik aan dat het besluit gemaakt 
wordt door Leander van der Wylen. Van der Wylen besluit 
dat Oberingen valt onder Turingen, maar het daarin 
onafhankelijk is met de vondst van een historisch 
document. Hij hoopt op een mooie toekomst met iedereen. 
Zilveren Ridder van Achtstemaal erkent de claim en roept 
van der Wylen uit als “Baron van Turingen, Baron van 
Oberingen.”


Ook Majoor Op het Hof erkent de beslissing en spreekt de 
hoop uit dat een goede samenwerking tussen de drie 
gebieden blijft bestaan. Ulrik de Trotse sluit de 
onderhandelingen af met dat ze in Oberingen het hart op de 
juiste plek hebben, ook al zijn de hersenen dat soms niet. 
En dat het bier weer zal vloeien in “ons Oberingen”.


“Denk je op je reizen ‘kak magie’? Denk aan ons en dat je 
hier welkom bent” – Ulrik de Trotse. Of de groep reizigers 
na alle chaos nog zou willen terugkeren naar Oberingen is 
nog maar de vraag. Laura van Roozen staat er wel voor 
open. Ze vind het een mooi gebied en “dingen die er 
gebeuren, tekenen het gebied niet.” Getuige Gor ziet 
Oberingen als gewoon een boerendorp zoals de meeste 
mensenlanden en heeft een prima tijd gehad. “Chaos hoort 
erbij”, aldus Gor.


Gevraagd naar zijn ervaringen in Oberingen, geeft getuige 
Widan aan dat het “Verleden zien niet leuk is” en dat 
Oberingers af en toe vreemde dingen doen, maar soms ook 
hele logische. Getuige Feyri vat het samen met: “Veel 
ervaren, veel strijden. Veel. Oberingen goeie plek.”
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Kleurrijk Bloemenstad
Door onze journalist Jeroen van Dijk


Waar we u eerder al hebben bericht over allerlei spannende 
ontwikkelingen in Bloemenstad (u weet wel…), wordt het 
tijd voor iets luchtigers. Ditmaal geen ingewikkelde 
beschrijvingen van wat er is gekomen van de oude (en 
nieuwe) families, maar een uitnodiging om samen de 
nieuwe hoofdstraat te bewandelen. Laten we eens 
uitgebreid om ons heen kijken… komt u mee?


Niet ver van het ooit zo geheimzinnige Balsemings-district 
(u weet wel…) is een levendige buurt opgetrokken, waar de 
gegoede burgerij flaneert langs gezellige winkels en knusse 
eetgelegenheden. De oude en statige gebouwen die ooit 
alleen toegankelijk waren voor hooggeplaatste namen in de 
stad, hebben zich opnieuw uitgevonden en heten u nu van 
harte welkom. Laten we hier eens naar binnen gaan.


Laat u niet intimideren door de drukte bij de ingang! De 
parfumeurs hebben hun nieuwe waren binnen van over heel 
Auros. In exotische geuren omkleed, begeven wij ons naar 
de weelde van de allernieuwste mode van Bloemenstad. 
Geen zorgen, de mannequins zullen ons niet bijten (u weet 
wel…), eens zien of we iemand kunnen vinden die ons kan 
helpen om wat moois uit te zoeken.


Hier geen zwart fluweel meer aan de rekken, maar een zee 
van luchtige gewaden in frisse pasteltinten en vervaardigd 
van stoffen van over het hele continent. Maar  wat schetst 
onze verbazing! 

Geen Turingse stijlvormen of nertsen mantels, zelfs geen 
knipoog naar de strakke lijnen uit de Raänorese 
wintercollectie waarover we u vorige maand nog berichtten. 
Alles hier wordt gemaakt in Bloemenstad zelf, wie had 
gedacht dat de stad zoveel creativiteit in zich zou hebben?


Geen twijfel over mogelijk, op weg terug naar de gezellige 
drukte in de winkelstraat ziet u er fantastisch uit! Uw nieuw 
Bloemstedelijk Gewaad doet u opgaan in de stijlvolle 
ambiance in deze prachtige stad. Wij nemen hier afscheid, 
zodat er voldoende tijd overblijft voor een kop thee met die 
overheerlijke Cannoli’s die hier zo populair zijn (waarover 
later meer…). Ik hoop u snel opnieuw te ontmoeten in deze 
Kleurrijke Netropool!

Shugenya opent langzaam haar grenzen
De wind lijkt te draaien in Shugenya. Waar dit keizerrijk 
altijd bekend stond om zijn isolatie, lijkt het nu de deur op 
een kier gezet te hebben voor buitenstaanders. Al eerder 
berichtten wij over de immigratie van groepen beestlingen 
uit voormalige slavernij naar een van de eilanden, maar 

ook andere eilanden lijken de connecties met onder andere 
handelshuizen De Witte Maan en Luccini te hebben 
aangesterkt. Voor het eerst is het mogelijk om Shugenyaans 
zijde, origami (‘papiervouwkunst’ red.) en rijst te vinden in 
de grote steden aan de oostkust. 

Advertenties
Een Zoet Winstje 
Een leuke ‘Bij’-baan voor 
jong en oud! Imkers in 
Veenwal zoeken hulp bij 
succesvolle oogst. 

Uit de veren! 
Heeft u zich nog nooit 
verslapen? Brengt u licht in 
de duisternis van Raänor-
stad? Kom dan bij de 
gevestigde orde des porders.  
Waar elke dienst de zon u 
begroet!

Sterke rug en handige 
handen?  
Het Gilde van Sjouwers in de 
haven van Belfor zoekt extra 
krachten om schepen te 
laden en te lossen. Dagloners 
welkom. Melden bij de 
havenmeester. 

Barbier Bartolomeus 
Zet af en naait een oor aan! 
Ook tanden trekken, 
knippen en scheren. 


Hoofdstraat 6 – Raänor-stad



Nieuwe Raanorese Courant Editie 4

Contactadvertenties
Vrije vrouw met scherpe geest en warme mantel zoekt een 
metgezel voor liefde, leven en het tillen van zware zakken 
graan. Ik beschik over een goed hart, vaste hand en een 
stoofpot die zelden wraak neemt. Gij zijt dapper of ten 
minste handig, niet bang voor regen of een kordate mening 
en bereid het laatste stuk brood te delen. Klaagzangen over 
zere voeten worden niet gewaardeerd.


Ambitieuze Rattenvanger zoekt Energieke Feline voor 
Professionele én Romantische Relatie. Reacties via het 
adres van de redactie.

Oudere weduwe zoekt groen om haar leven uitdagender te 
maken. Leeftijd, geslacht en subras geen bezwaar. 


Vrijgezel (38m) van goede huize (en beter humeur) zoekt 
metgezel voor liefde, leven en gedeelde kruiken wijn. Ik 
bied een warm haardvuur, redelijke stoofpot en trouw in 
vrede en strijd. Mijn hart is zacht, mijn gezang matig. Gij 
zijt niet bang voor modder, lacht om het lot en deelt graag 
kaas. Danskunst of kruidenkennis is welkom; geduld een 
must. Geen vloeken, tovenaars of schoonmoeders.

Woordzoeker

Oplossing


